
11ABCDE... citotraining tekstbegrip C

Rijden op de rug van een tijger  nadenken vooraf

Welke woorden uit de tekst ken je al? 

Vink aan.

  

 amuseren

 boeddhisme 

 eerbiedwaardig 

 klooster 

 lijn 

 merkwaardig 

 monnik 

 sjamaan 

 spreuk 

 stroper 

 vinden 

 trance 

Welke woorden ken je nog meer? 

Vul aan.

Kies uit de woordenlijst zes woorden die te maken hebben met 

een vriendschap met een tijger. Het zijn vooral mensen die met 

het geloof te maken hebben, die dat kunnen.

Trek de lijnen en verbind woord met omschrijving.

  trance • • als je je amuseert, heb je plezier

  monnik • • belangrijke godsdienst in India 

  lijn • • dat wordt gezegd van iemand die eerbied (respect, gevoel van 

    bewondering en ontzag) verdient

  stroper • • gebouw waar mensen wonen die al hun aandacht aan het geloof 

    willen richten

  spreuk • • touw, koord

  vinden  •  • vreemd of raar

  boeddhisme •  • man die in een klooster leeft, hij bidt veel en denkt vaak aan God

  merkwaardig • • toverpriester

  eerbiedwaardig • • een zin waarmee een algemene wijsheid wordt uitgedrukt

  klooster • • iemand die stiekem dieren vangt in een gebied waar het niet mag

  sjamaan • • als je het goed met iemand kunt vinden, doe je graag dingen met hem

  amuseren • • als je in trance raakt, raak je in een soort droomtoestand

Welke zinnen passen wel bij dit verhaal over tijgers?

  De tijger moet naar buiten. Ik ga even met hem wandelen.

  Wil je het bos in? Ik wijs je de weg wel.

  Zie je die tijger niet? Hij verstopt zich achter een struik. Pas op!

  Heb je honger, tijger? Kom maar mee. Ik heb wel wat voedsel voor je.

  Tijgers bestaan niet meer in het wild. Je kan ze alleen nog maar in de 

   dierentuin zien.

vriendschap met een tijger

Deze tekst gaat 
erover dat je in Thailand 

en in Indonesië een vriend kan 
zijn van een tijger. 
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Rijden op de rug van een tijger  

Lees nu eerst de tekst.

1 Lees: Een … willen. (r. 1)

 Met wie zou dat niet willen wordt bedoeld dat de schrijfsters …

A het leuk zouden vinden als veel mensen een tijger als vriend zouden willen.

B denken dat iedereen het wel leuk zou vinden om een tijger als vriend te hebben.

C denken dat sommige mensen geen tijger als vriend zouden willen.

D eraan twijfelen of iedereen wel een tijger als vriend wil hebben.

Let vooral op het woordje niet.

2 Lees: Dat … Thailand. (r. 3 en 4)

 Dit verwijst naar …

A Een … willen. (r.1)

B Dan … waakt. (r.1 en 2)

C Dan … maken. (r.1 t/m 3)

D Een … maken. (r.1 t/m 3)

Dit kan naar meerdere dingen verwijzen.
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Een tijger als vriend, wie zou dat niet willen? Dan kun je 
rustig gaan slapen terwijl de tijger over je waakt, of op zijn 
rug een ritje maken. Dat dit echt kan, bewijzen de monniken 
van een boeddhistisch klooster in de bergen van Thailand. De 
monniken verzorgen verschillende dieren in hun klooster, die 
bij hen zijn gebracht omdat ze gewond waren. Apen, vogels en 
herten leven er vredig samen met ….. tien volwassen tijgers!

De eerste tijger werd zeven jaar geleden bij de monniken 
gebracht, het dier was door een stroper verwond. Toen bleek dat 
de tijger en de andere bewoners het samen goed konden vinden, 
zijn er nog meer gewonde of verlaten dieren bijgekomen.
 
De tijgers krijgen hondenvoer te eten, want de monniken willen 
zelf geen andere dieren vangen of doden voor hun tijgers. Elke 
dag worden de tijgers uitgelaten. Ze maken een wandeling aan 
de lijn, of gewoon, met hun begeleider op de rug.
 
Ook in Indonesië zijn er mensen die vertellen dat ze een tijger 
als vriend hebben en op zijn rug door de bossen rijden. Vooral 
op Sumatra wonen veel mensen voor wie de tijger een heilig 
dier is, waarmee ze vriendschap kunnen sluiten. Maar daar is 
het toch anders. 
 
Het zijn alleen toverdokters, sjamanen, die dat kunnen. De 
sjamaan roept de tijger uit het woud met een speciale spreuk. 
Hij raakt daarbij in trance en komt zo terecht in de wereld 
van de goden en geesten, waar ook de tijger thuishoort. Er 
zijn zelfs mensen waarvan wordt gezegd dat ze zich in een 
tijger kunnen veranderen. Dit gebeurt ook in het verhaal over 
Linjo en de tijger. Linjo is een jongen die niet zo lang geleden 
woonde in een dorp midden in de wouden van Sumatra. Ook 
hij ging er vandoor op de rug van een tijger. 

In een hutje aan de rand van 
het oerwoud wonen Dalima 
en Tandang. Dalima is in 
verwachting. Op een dag in de 
vroege ochtend voelt zij dat 
de baby geboren kan worden. 
Tandang snelt naar het dorp 
om hulp te halen en Dalima 
blijft alleen achter. 
 
Plotseling verschijnt als uit het niets een oud vrouwtje. Ze zegt 
geen woord, maar is heel vriendelijk. Ze helpt bij de geboorte 
van de baby, die niet langer kan wachten. Het is een gezond 
jongetje. De oude vrouw geeft Dalima een drankje, waadoor 
ze zich weer sterk voelt. Dan maakt het oudje een koprol en 
Dalima ziet nog net een staart en een gestreept lichaam in de 
struiken verdwijnen. Weg is zij. 
 
Wanneer Dalima’s man eindelijk thuiskomt, vertelt ze hem het 
verhaal. Hij schrikt. “Dat was een tijger,” fluistert hij, “spreek 
zijn naam nooit uit in het woud. Noem hem liever ‘De Oude 
van het Woud’ of  ‘Gestreepte Grootvader’. Want hij is het 
oudste en eerbiedwaardigste wezen van het woud. Hij bezit 
grote krachten.” Ze noemen hun zoontje Linjo, en denken niet 
meer aan de merkwaardige geboorte. 
 
Op een dag ziet Linjo, hij is dan al tien jaar, een oud vrouwtje 
dat aan de bosrand zit. “Kom je met me spelen in het bos?” 
vraagt zij. Linjo, die zich altijd alleen moet amuseren, heeft daar 
wel zin in. “Klim maar op mijn rug,” zegt de oude vrouw. “Dat 
kan toch niet, u bent veel te oud,” zegt Linjo verbaasd.

1

2

3

4

5

7

8

9

6

e

codekraker

b

o

n

m

codekraker

o

l

y

tekst en vragen



ABCDE... citotraining tekstbegrip C 13

Rijden op de rug van een tijger  

ABCDE... ik begrijp het! © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

C8Rijden op de rug van een tijger door Jet Bakels en Anne-Marie Boer

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Een tijger als vriend, wie zou dat niet willen? Dan kun je 
rustig gaan slapen terwijl de tijger over je waakt, of op zijn 
rug een ritje maken. Dat dit echt kan, bewijzen de monniken 
van een boeddhistisch klooster in de bergen van Thailand. De 
monniken verzorgen verschillende dieren in hun klooster, die 
bij hen zijn gebracht omdat ze gewond waren. Apen, vogels en 
herten leven er vredig samen met ….. tien volwassen tijgers!

De eerste tijger werd zeven jaar geleden bij de monniken 
gebracht, het dier was door een stroper verwond. Toen bleek dat 
de tijger en de andere bewoners het samen goed konden vinden, 
zijn er nog meer gewonde of verlaten dieren bijgekomen.
 
De tijgers krijgen hondenvoer te eten, want de monniken willen 
zelf geen andere dieren vangen of doden voor hun tijgers. Elke 
dag worden de tijgers uitgelaten. Ze maken een wandeling aan 
de lijn, of gewoon, met hun begeleider op de rug.
 
Ook in Indonesië zijn er mensen die vertellen dat ze een tijger 
als vriend hebben en op zijn rug door de bossen rijden. Vooral 
op Sumatra wonen veel mensen voor wie de tijger een heilig 
dier is, waarmee ze vriendschap kunnen sluiten. Maar daar is 
het toch anders. 
 
Het zijn alleen toverdokters, sjamanen, die dat kunnen. De 
sjamaan roept de tijger uit het woud met een speciale spreuk. 
Hij raakt daarbij in trance en komt zo terecht in de wereld 
van de goden en geesten, waar ook de tijger thuishoort. Er 
zijn zelfs mensen waarvan wordt gezegd dat ze zich in een 
tijger kunnen veranderen. Dit gebeurt ook in het verhaal over 
Linjo en de tijger. Linjo is een jongen die niet zo lang geleden 
woonde in een dorp midden in de wouden van Sumatra. Ook 
hij ging er vandoor op de rug van een tijger. 

In een hutje aan de rand van 
het oerwoud wonen Dalima 
en Tandang. Dalima is in 
verwachting. Op een dag in de 
vroege ochtend voelt zij dat 
de baby geboren kan worden. 
Tandang snelt naar het dorp 
om hulp te halen en Dalima 
blijft alleen achter. 
 
Plotseling verschijnt als uit het niets een oud vrouwtje. Ze zegt 
geen woord, maar is heel vriendelijk. Ze helpt bij de geboorte 
van de baby, die niet langer kan wachten. Het is een gezond 
jongetje. De oude vrouw geeft Dalima een drankje, waadoor 
ze zich weer sterk voelt. Dan maakt het oudje een koprol en 
Dalima ziet nog net een staart en een gestreept lichaam in de 
struiken verdwijnen. Weg is zij. 
 
Wanneer Dalima’s man eindelijk thuiskomt, vertelt ze hem het 
verhaal. Hij schrikt. “Dat was een tijger,” fluistert hij, “spreek 
zijn naam nooit uit in het woud. Noem hem liever ‘De Oude 
van het Woud’ of  ‘Gestreepte Grootvader’. Want hij is het 
oudste en eerbiedwaardigste wezen van het woud. Hij bezit 
grote krachten.” Ze noemen hun zoontje Linjo, en denken niet 
meer aan de merkwaardige geboorte. 
 
Op een dag ziet Linjo, hij is dan al tien jaar, een oud vrouwtje 
dat aan de bosrand zit. “Kom je met me spelen in het bos?” 
vraagt zij. Linjo, die zich altijd alleen moet amuseren, heeft daar 
wel zin in. “Klim maar op mijn rug,” zegt de oude vrouw. “Dat 
kan toch niet, u bent veel te oud,” zegt Linjo verbaasd.
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3 Lees: De … verwond. (r. 9 en 10)

 Welk(e) woord(en) kun je niet achter was plaatsen?

A helaas

B per ongeluk

C illegaal

D zomaar

Denk aan de niet tip op de fl ap rechts aan je boek. 

Let goed op de betekenis van het woord stroper.

4 Lees: Ze … rug. (r. 16 en 17)

 Door welk(e) woord(en) kun je gewoon vervangen?

A zonder lijn

B meestal

C gewoonlijk

D normaal

Let op het woord of.

5 Lees: Ook … rijden. (r. 19 en 20)

 Wie worden er bedoeld met mensen?

A Indonesiërs 

B mensen die op Sumatra wonen

C sjamanen

D Dat wordt in dit verhaal niet duidelijk gemaakt.

Let vooral op deze zin: Maar daar is het toch anders. (r. 22 en 23) Als je dan verder leest, 

kom je vanzelf op het juiste antwoord.
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6 Lees: Het … thuishoort. (r. 25 t/m 28)

 Wat gebeurt er als de sjamaan in trance is?

A De tijger verandert zich in een mens.

B De tijger laat de sjamaan op zijn rug rijden.

C De tijger wordt beïnvloed door de spreuk.

D De sjamaan gaat naar de wereld van de goden en de geesten.

Het antwoord vind je in een van de zinnen die je net gelezen hebt.

7 Lees: Plotseling … vrouwtje. (r. 44)

 Door welk(e) woord(en) kun je als uit het niets vervangen?

A drie keer

B zomaar

C toch

D niettemin

8 Lees alinea 7.

 Deze alinea gaat vooral over …

A hoe vriendelijk het oude vrouwtje is

B de geboorte van Linjo

C het oude vrouwtje

D hoe het oude vrouwtje plotseling verschijnt en verdwijnt
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Een tijger als vriend, wie zou dat niet willen? Dan kun je 
rustig gaan slapen terwijl de tijger over je waakt, of op zijn 
rug een ritje maken. Dat dit echt kan, bewijzen de monniken 
van een boeddhistisch klooster in de bergen van Thailand. De 
monniken verzorgen verschillende dieren in hun klooster, die 
bij hen zijn gebracht omdat ze gewond waren. Apen, vogels en 
herten leven er vredig samen met ….. tien volwassen tijgers!

De eerste tijger werd zeven jaar geleden bij de monniken 
gebracht, het dier was door een stroper verwond. Toen bleek dat 
de tijger en de andere bewoners het samen goed konden vinden, 
zijn er nog meer gewonde of verlaten dieren bijgekomen.
 
De tijgers krijgen hondenvoer te eten, want de monniken willen 
zelf geen andere dieren vangen of doden voor hun tijgers. Elke 
dag worden de tijgers uitgelaten. Ze maken een wandeling aan 
de lijn, of gewoon, met hun begeleider op de rug.
 
Ook in Indonesië zijn er mensen die vertellen dat ze een tijger 
als vriend hebben en op zijn rug door de bossen rijden. Vooral 
op Sumatra wonen veel mensen voor wie de tijger een heilig 
dier is, waarmee ze vriendschap kunnen sluiten. Maar daar is 
het toch anders. 
 
Het zijn alleen toverdokters, sjamanen, die dat kunnen. De 
sjamaan roept de tijger uit het woud met een speciale spreuk. 
Hij raakt daarbij in trance en komt zo terecht in de wereld 
van de goden en geesten, waar ook de tijger thuishoort. Er 
zijn zelfs mensen waarvan wordt gezegd dat ze zich in een 
tijger kunnen veranderen. Dit gebeurt ook in het verhaal over 
Linjo en de tijger. Linjo is een jongen die niet zo lang geleden 
woonde in een dorp midden in de wouden van Sumatra. Ook 
hij ging er vandoor op de rug van een tijger. 

In een hutje aan de rand van 
het oerwoud wonen Dalima 
en Tandang. Dalima is in 
verwachting. Op een dag in de 
vroege ochtend voelt zij dat 
de baby geboren kan worden. 
Tandang snelt naar het dorp 
om hulp te halen en Dalima 
blijft alleen achter. 
 
Plotseling verschijnt als uit het niets een oud vrouwtje. Ze zegt 
geen woord, maar is heel vriendelijk. Ze helpt bij de geboorte 
van de baby, die niet langer kan wachten. Het is een gezond 
jongetje. De oude vrouw geeft Dalima een drankje, waadoor 
ze zich weer sterk voelt. Dan maakt het oudje een koprol en 
Dalima ziet nog net een staart en een gestreept lichaam in de 
struiken verdwijnen. Weg is zij. 
 
Wanneer Dalima’s man eindelijk thuiskomt, vertelt ze hem het 
verhaal. Hij schrikt. “Dat was een tijger,” fluistert hij, “spreek 
zijn naam nooit uit in het woud. Noem hem liever ‘De Oude 
van het Woud’ of  ‘Gestreepte Grootvader’. Want hij is het 
oudste en eerbiedwaardigste wezen van het woud. Hij bezit 
grote krachten.” Ze noemen hun zoontje Linjo, en denken niet 
meer aan de merkwaardige geboorte. 
 
Op een dag ziet Linjo, hij is dan al tien jaar, een oud vrouwtje 
dat aan de bosrand zit. “Kom je met me spelen in het bos?” 
vraagt zij. Linjo, die zich altijd alleen moet amuseren, heeft daar 
wel zin in. “Klim maar op mijn rug,” zegt de oude vrouw. “Dat 
kan toch niet, u bent veel te oud,” zegt Linjo verbaasd.
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9 Lees alinea 8.

 N.a.v. deze alinea kun je niet tot de conclusie komen …

A dat Tandang liever het woord tijger niet gebruikt.

B dat Tandang en Dalima niet in de buurt van het dorp wonen.

C dat Tandang het niet slecht bedoelt als hij de tijger ‘De Oude van het Woud’ noemt.

D dat Tandang en Dalima blijven piekeren over de geboorte van hun zoon.

10 Kijk naar het plaatje.

 Met welke zin heeft het vraagteken boven het hoofd van Linjo (zie het plaatje) vooral te maken?

A Op … zit. (r. 60 en 61)

B Kom … bos. (r. 61)

C Linjo … in. (r. 62 en 63)

D Dat … verbaasd. (r. 63 en 64)

 Vragen 11 en 12 gaan over de hele tekst.

11 Lees: Maar … anders. (r. 22 en 23)

 Waar wordt dat het best uitgelegd?

A Dat … Thailand. (r. 3 en 4)

B Ook … rijden. (r. 19 en 20)

C Het … spreuk. (r. 25 en 26)

D De … veranderen. (r. 25 t/m 30)

12 Hieronder worden vier uitdrukkingen toegelicht. 

 Welke uitdrukking past wel bij dit verhaal?

A Daar heeft hij geen kaas van gegeten: daar heeft hij geen verstand van.

B Maak dat de kat wijs: daar geloof ik niets van.

C Een kans laten schieten: een kans voorbij laten gaan.

D Dat heeft niets om het lijf: dat heeft geen enkele waarde.

Ik heb de code gekraakt!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tekst en vragen



© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl


